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Bài 8: kh, gi 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  



 

84 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Lƣu ý:  Những từ in nghiêng không có nghĩa trong 

tiếng Việt.) 

 

kh 
 

kh a e ê i o ô ơ u ƣ 

kh kha khe khê khi kho khô khơ khu khư 

kh khá khé khế khí khó khố khớ khú khứ 

kh khà khè khề khì khò khồ khờ khù khừ 

kh khả khẻ khể khỉ khỏ khổ khở khủ khử 

kh khã khẽ khễ khĩ khõ khỗ khỡ khũ khữ 

kh khạ khẹ khệ khị khọ khộ khợ khụ khự 
 

 

gi 
 

gi a e o ô ơ u ƣ 

gi gia gie gio giô giơ giu giư 

gi giá gié gió giố giớ giú giứ 

gi già giè giò giồ giờ giù giừ 

gi giả giẻ giỏ giổ giở giủ giử 

gi giã giẽ giõ giỗ giỡ giũ giữ 

gi giạ giẹ giọ giộ giợ giụ giự 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

giun 

giày 

giỏ 

khăn 

khóc 

khỉ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Khỉ. 

Con khỉ. 

Con khỉ vỗ tay. 

Con khỉ vỗ tay làm trò. 

 

Khóc. 

Khang khóc. 

Bé Khang khóc. 

Bé Khang khóc đòi bế. 

 

Khăn. 

Khăn lau mặt. 

Dùng khăn để lau mặt. 

Khôi dùng khăn để lau mặt. 
 



 

Tiếng Nước Tôi 87                                                                                       

 

Giỏ. 

Giỏ trứng. 

Cho em giỏ trứng. 

Bà cho em giỏ trứng. 

 

Giày. 

Đôi giày. 

Đôi giày mới. 

Bố mua đôi giày mới. 

Bố mua cho Giang đôi giày mới. 
 

Giun. 

Sợ giun. 

Giang sợ giun. 

Giang rất sợ giun.  
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Khôi dung khăn đê lau măt. 

 

Bô mua cho Giang đôi giay 

mơi. 

 

Giang rât sơ giun. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-8 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

khóc 

bé Khang 
đòi 

bế 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Em Thấy... 
 

  

Chúng em thấy những chú chó 

con. 
Em thấy chú mèo con. 

 
 

Chúng em thấy những chú gà con. Em thấy chú bê con. 
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Chúng em thấy những chú chiên 

con. 

Em thấy chú ngựa con. 

  
 

Chúng em thấy những chú gấu 

con. 

 

Em thấy chú thỏ con. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Em thấy những con gì? 

a. Con chó. 

b. Con heo. 

c. Con vịt. 

2. Em thấy bao nhiêu chú gà con? 

a. Một con. 

b. Hai con. 

c. Ba con. 

3. Những con nào được nuôi trong 

nhà? 

a. Con chó và con mèo. 

b. Con gà và con thỏ. 

c. Con ngựa và con gấu. 

4. Em thích con thú nào nhất? 

a. Con chó 

b. Con mèo 

c. _______________________

_______________________

_______________________ 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

con giun  lưỡi câu  cái phao 

     

 

 

 

 

 

cần câu  cái rọ  mồi câu 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Bà cho em bánh. 

Bà rất thương em. 

Bà làm bánh cho em ăn. 

Em chơi với các bạn. 

bà 
rất 
làm 
các 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

có 

con 

cái 

các 

cho 

chị 

chợ 

 đi 

để 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

 làm mẹ 

màu 

mua 

  nghe   

ô ơ ph qu r s t th 

 ở   rất    

tr u ư v x y   

   và 

về 

    

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________   
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