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Bài 18: it, ot, ut 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
 

am ăm âm em êm 

im om ôm ơm um 
 

at ăt ât et êt 

it ot ôt ơt ut 

ưt     
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

it 
 

ít bít chít đít hít khít lít 

ịt bịt chịt khịt mịt nịt tịt 
   

ot 
 

ót cót hót lót mót rót sót 

ọt bọt đọt gọt giọt lọt mọt 
  

ut 
 

út bút cút chút đút gút hút 

ụt bụt cụt đụt hụt lụt tụt 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

nút 

bút 

gọt 

sọt 

vịt 

thịt 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Thịt. 

Nướng thịt. 

Mẹ nướng thịt. 

Mẹ nướng thịt cho bé Chi ăn. 

 

Vịt. 

Con vịt. 

Nuôi một con vịt. 

Dì Mai có nuôi một con vịt. 

Nhà dì Mai có nuôi một con vịt. 
 

Sọt. 

Cái sọt. 

Bỏ vào những cái sọt. 

Hái trái cây bỏ vào những cái sọt. 

Thu hái trái cây bỏ vào những cái sọt. 
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Gọt. 

Gọt khoai. 

Ngọc gọt khoai. 

Mẹ nhờ Ngọc gọt khoai.  

Bút. 

Cây bút. 

Cây bút màu đen. 

Cô giáo tặng Ngọc cây bút màu đen. 

 

Nút. 

Nút áo. 

Cài nút áo. 

Bé cài nút áo. 

Mẹ dạy bé cài nút áo. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Me nương thit cho be Chi 

ăn. 

 

Thu hai trai cây bo vao 

nhưng cai sot. 

 

Me day be cai nut ao. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
  

 

 

Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

cây bút 

màu đen 
cô giáo 

Ngọc 
tặng 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Đâu Rồi? 
 

  
 

“Đâu mất rồi?” chú gấu nâu nhỏ tự 

hỏi. 

 

“Mẹ của tôi đâu rồi?” 

 

  
 

“Bố của tôi đâu rồi?” 

 

“Nhà của tôi đâu rồi?” 
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“Giường của tôi đâu rồi?” 

 

“Hũ mật của tôi đâu rồi?” 

  
 

“Tôi ở đâu thế này?” 

 

“Tôi bị lạc.  Các bạn có thể giúp tôi 

được không?” 

 

 

 

 



 

212 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Ai là nhân vật chính trong truyện? 

a. Con gấu nâu. 

b. Con thỏ. 

c. Hai con chim. 

2. Chuyện gì xảy ra cho con gấu nâu? 

a. Gấu bị lạc. 

b. Gấu bị mất giường. 

c. Gấu đi tìm mẹ. 

3. Cuối cùng gấu đã làm gì? 

a. Gấu bỏ chạy. 

b. Gấu khóc. 

c. Gấu tìm sự giúp đỡ. 

4. Nếu bị lạc, em nên làm gì? 

a. Đứng một chỗ. 

b. Khóc. 

c. Tìm cảnh sát. 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

thịt  gà  cá 

     

 

 

 

 

 

cua  tôm  rau 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Bố nhờ Tú cắt cỏ. 

Mẹ hỏi:  “Con đi chơi ở đâu?” 

Tí cho Tú mượn cây bút chì. 

Cây lê nhà em có nhiều trái. 

nhờ 
đâu 
bút 
cây 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp hơn   

kh l m n ng ngh nh o 

khi làm 

là 

lấy 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

từ thích 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

  và 

về 

với 

vào 
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