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Bài 15: ong, ông, ƣng 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    
ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

ong 
ong bong cong đong long mong nong 

óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 

òng còng dòng   đòng lòng mòng nòng 

ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng  

õng bõng cõng chõng dõng nhõng tõng 

ọng bọng cọng đọng họng lọng trọng 
 

ông 
ông bông công dông đông hông lông 

ống bống cống đống hống mống sống 

ồng bồng hồng   lồng mồng nồng rồng 

ổng bổng cổng hổng khổng sổng  

ỗng bỗng rỗng trỗng    

ộng cộng dộng động lộng mộng rộng 
 

ưng 
ƣng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 

ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 

ừng bừng dừng   đừng gừng mừng rừng 

ửng dửng lửng rửng tửng   

ững chững hững lững những sững thững 

ựng dựng đựng lựng nựng vựng  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 

 

  

  

 
 

  

 
 

vỉ trứng 

củ gừng 

con rồng 

cái cổng 

bong bóng 

cái võng 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

ong     ông     ưng 

 

 

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 

 
 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng sau vườn. 

Sau khi cắt cỏ, bố nghỉ mệt trên chiếc võng sau 

vườn. 

 

Bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng cho ngày sinh nhật. 

Mẹ mua bong bong cho ngày sinh nhật của 

Long. 

  

Cái cổng. 

Cái cổng bằng gỗ. 

Nhà Thông có một cái cổng bằng gỗ. 

Trước sân nhà Thông có một cái cổng bằng gỗ. 
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Rồng. 

Con Rồng Cháu Tiên. 

Được gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”. 

Dân tộc Việt Nam được gọi là “Con Rồng Cháu 

Tiên”.  

Củ gừng. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi phở. 

Mẹ nướng chín mấy củ gừng rồi bỏ vào nồi phở 

cho thơm. 
 

Vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua vào tủ lạnh. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Khi Con Lớn 
 

 

“Khi nào con có thể thức 

khuya?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể ăn bất 

cứ thứ gì con muốn?” tôi 

hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 

 

“Khi nào con có thể tự 

mình đi mua sắm?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi xem 

phim một mình?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 
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“Khi nào con có thể lái xe 

hơi?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi làm 

như mẹ?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” mẹ đáp. 

 

“Khi nào con có thể đi chơi 

vào buổi tối?” tôi hỏi. 

“Khi nào con lớn,” bố đáp. 

 

“Khi nào con có thể ăn 

bánh quy và uống sữa?” tôi 

hỏi. 

“Ngay lúc này,” mẹ đáp. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi nào em có thể thức khuya? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
 

2. Vì sao không nên thức khuya? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Em hãy cho biết một việc không nên làm khi còn nhỏ? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

“Khi nao con co thê thưc 

khuya?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê ăn bât cư 

thư gi con muôn?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê tư minh đi 

mua săm?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi xem 

phim môt minh?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi lam như 

me?” tôi hoi. 

 

“Khi nao con co thê đi chơi vao 

buôi tôi?” tôi hoi. 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 223                                                                                       

 

Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 

 

Ở Đâu? 
 

    

trên dưới trước sau 

    

trong ngoài cạnh giữa 

 

 
  

  

giường nệm chăn gối tủ 

     

kệ sách bàn ghế quần 

     

áo giày gương __________ __________ 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

bé Thư 

Làm gì? Để cái chăn.  

Ở đâu? Trên giường.  

 Bé Thư để cái chăn ở trên giường.  

  

  
  

 

Làm gì? Cất đôi giày.  

Ở đâu? Ở dưới gầm giường.  

    

 ở dưới gầm giường. 

  

 

chị Vy 

 

 

anh Đức 

Làm gì? Đậu xe.  

Ở đâu? Ở trước nhà.  

  

ở  
   

Làm gì? Để quyển sách.  

Ở đâu? Ở giữa hai xấp giấy.  

  

  

 

anh Quang 



 

 

226 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

 

 

chị Châu 

  

  

ở trên  

  
   

  

  

ở dưới  

  
 

em Trúc 

 

 

anh Quân 

   

  

ở trong  

  
   

  

  

  

  
 

em Thư 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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