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Bài 16: Nỏ Thần 
 

 

An Dương Vương muốn xây kinh 
đô ở chân núi Tam Đảo sông Cái.  
Vua đem nhiều quân binh xây 
thành.  Nhưng cứ xây mới chỉ cao 
quá đầu, thành lại bị sụp đổ và trôi 
ra sông Cái.   

An Dương Vương ra bờ sông cầu 
trời xin bình yên.  Một con rùa 
vàng lớn nổi lên nói với vua: 
− Ta là thần Kim Quy.  Nơi đây là 

chỗ tốt nhưng có nhiều yêu 
quái.  Ta phải giúp thì nhà vua 
mới xây thành được. 
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Trong khi quân lính tấp nập vác đá 
xây thành, thần Kim Quy bơi 
quanh trông coi.  Khi đã xây xong, 
thành có tường cao xoáy hình trôn 
ốc thật kỳ lạ.  Vua đặt tên là Loa 
Thành.  

Trước khi thần Kim Quy ra đi, vua 
hỏi : 
− Chẳng hay thần có phép gì để 

giữ được thành vững vàng mãi 
mãi? 

Thần Kim Quy rút ra một chiếc 
móng của bàn chân sau và nói: 

− Lấy cái vuốt này làm lẫy nỏ.  
Mỗi phát có thể bắn ra hàng 
vạn mũi tên. 
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Nhà vua sai tướng Cao Lỗ đi các 
nơi tìm thợ đúc, thợ mộc.  Họ đúc 
đồng, xẻ gỗ làm ra chiếc nỏ khổng 
lồ, và lắp chiếc móng rùa thần vào 
lòng nỏ làm lẫy. 
Cỗ nỏ thần được đặt trên đài cao 
giữa cổng thành.   

Một ngày kia, Triệu Đà, ở nước 
láng giềng, đưa quân sang vây 
đánh Loa Thành.  Cao Lỗ ở trên 
thành kéo lẫy nỏ thần, và hàng 
ngàn mũi tên lửa thần giáng 
xuống.  Quân Triệu Đà bị tan 
thành tro bụi, đành phải rút về 
nước. 
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Năm sau, Triệu Đà lại kéo quân 
sang.  Lần này, quân Triệu Đà 
cũng bị thua.  Triệu Đà phải bíu 
một cây gỗ bơi qua sông mới thoát 
chết. 

Triệu Đà đánh mãi nhưng vẫn 
không chiếm được Loa Thành, 
đành phải cử sứ thần sang cầu hòa.  
An Dương Vương vốn trọng 
nghĩa, thấy Triệu Đà đã biết lấy 
chuyện yên bình làm đầu nên đã 
đáp lại thật tình. 
Từ đấy, hai nước đều được bình 
yên. 
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Chú Thích: 
 
Kinh đô:  capital Sụp đổ:  collapsed 

Bình yên:  peace Yêu quái:  monster 

Tấp nập:  bustling Trôn ốc:  spiral 

Kỳ lạ:  strange Vững vàng:  firm, impenetrable 

Mãi mãi:  for eternity Vuốt:  claw 

Vạn:  10,000 Khổng lồ:  gigantic 

Nước láng giềng:  neighboring country Cầu hòa:  asking a cease-fire 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
  
1. Khi An Dương Vương xây thành, vì sao thành bị sụp đổ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Thần Kim Quy đã tặng gì cho An Dương Vương? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Triệu Đà phải cầu hòa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Nhưng cứ xây mới chỉ cao quá đầu, thành lại bị sụp đổ và trôi ra sông Cái.  Từ 
“sụp đổ” có nghĩa là: 

 Nghiêng.  Đổ ập xuống.  Đứng vững. 

 

2. Một con rùa vàng lớn nổi lên...  Từ “nổi” có nghĩa là: 

 Chìm xuống nước.  Lặn dưới nước.  Từ dưới nước lên. 

 

3. Chẳng hay thần có phép gì để giữ được thành vững vàng mãi mãi?  Từ “mãi 
mãi” có nghĩa là: 

 Một năm sau.  Một năm trước.  Muôn đời. 

 

4. Họ đúc đồng, xẻ gỗ làm ra chiếc nỏ khổng lồ...  Từ “khổng lồ” có nghĩa là: 

 Rất bé.  Rất dài.  Rất to lớn. 

 

5. Một ngày kia, Triệu Đà, ở nước láng giềng, đưa quân sang vây đánh Loa 
Thành.  Từ “nước láng giềng” có nghĩa là: 

 Nước bên cạnh.  Nước ở phía Bắc.  Nước ở xa. 

 

6. Triệu Đà đánh mãi nhưng vẫn không chiếm được Loa Thành, đành phải cử sứ 
thần sang cầu hòa.  Từ “cầu hòa” có nghĩa là: 

 Mang của lễ qua để 
cống. 

 Xin cưới.  Xin ngừng đánh 
nhau. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Nhung cu xay moi chi cao qua 
dau, thanh lai bi sup do va troi 
ra song Cai. 

 
Ho duc dong, xe go lam ra 
chiec no khong lo, va lap chiec 
mong rua than vao long no lam 
lay. 

 

Cao Lo o tren thanh keo lay no 
than, va hang ngan mui ten lua 
than giang xuong. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Lấy cái vuốt nài làm lẵy nỏ.  Mỗi phát có thể 
bắn ra hàn vạn mũi tên.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

________________ 

 

An Dương Vương vốn trọng ngĩa, thấy Triệu Đà 
đã biết lấy chuyện yên bình làm đầu nen đã đáp 
lại thậc tình.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?  Khi Nào?  Tại Sao?) 
(Ôn lại cách thêm chi tiết về nơi chốn, thời gian và lý do.  Sau đó, cho các em thêm những chi 
tiết đó vào các câu sau.) 

 
1. Xe cậu Toàn bị chết máy. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Quỳnh ngồi một mình. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Tín đang tìm Trí. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Hà giúp Phượng ôn bài. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Lễ mua một chiếc áo sơ-mi. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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