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Bài 4: Sự Tích Con Chim Quốc 
 

 

Ngày xưa, có hai người bạn tên là 
Nhân và Quắc sống chung với 
nhau như anh em ruột thịt.  Vì cả 
hai đều là học trò nghèo và mồ côi 
cha mẹ từ nhỏ nên họ thương yêu, 
đùm bọc nhau lắm. 
Năm ấy mất mùa đói kém, Nhân 
và Quắc phải mỗi người mỗi ngả 
để tự đi kiếm sống. 

Nhân đến phố Bến xin làm thuê 
cho một phú ông.  Phú ông thấy 
Nhân thật thà, chăm chỉ nên rất tin 
cậy và gả con gái cho Nhân.  Do 
chịu khó làm ăn, vợ chồng Nhân 
trở nên giàu có.  Nhân giàu nhưng 
không quên tình bạn, luôn nhớ tới 
Quắc.   
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Một hôm, Nhân quyết định đi tìm 
bạn.  Nhân đi khắp nơi, hỏi thăm 
khắp chốn.  Cuối cùng, Nhân cũng 
gặp được Quắc.  Quắc cho Nhân 
biết cuộc sống của Quắc rất khó 
khăn, ngày no ngày đói thất 
thường. 

Nhân mời Quắc về nhà mình và 
nói: 
− Anh hãy về nhà tôi.  Chúng 

mình đã coi nhau như anh em 
ruột thịt thì lúc no lúc đói đều 
cần phải có nhau. 

Rồi Nhân đưa Quắc về nhà. 
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Vợ Nhân vốn là người sống ích kỷ 
nên khi thấy chồng đưa bạn về, chị 
ta gọi chồng vào buồng và than 
trách: 
− Bạn bè từ thuở nào, sao lại đưa 

về nhà?  Thêm miệng ăn, làm 
hao tốn tiền của. 

Nhân rất buồn nhưng không dám 
nói cho Quắc hay. 

Cuộc sống hằng ngày cứ diễn ra 
đều đều.  Vợ Nhân khó chịu ra 
mặt.  Quắc hiểu và không muốn 
gia đình Nhân đổ vỡ vì mình, nên 
Quắc âm thầm ra đi.  Quắc để lại 
lá thư nói rằng:  “Quắc sẽ đi đến 
một nơi xa để sinh sống.  Nhân 
khỏi phải tìm Quắc nữa…” 
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Lúc Nhân ở xa về, đọc thư biết 
Quắc đã bỏ đi.  Nhân buồn khóc 
mấy ngày rồi cuối cùng Nhân 
quyết định lại đi tìm bạn.  Nhân đi 
vào khu rừng sâu vắng lặng.  Vừa 
đi Nhân vừa gọi: 

− Quắc ơi!  Quắc ơi!  Quắc ở 
đâu? 

Nhân đi mãi, gọi mãi, cho đến hơi 
thở cuối cùng.  Nhân chết hóa 
thành chim Quốc. 

Quắc ở đâu?  Còn sống hay đã 
chết?  Không ai rõ, nhưng câu 
chuyện về tình bạn keo sơn, gắn 
bó thì đã lan truyền khắp nơi.  Ai 
ai cũng xem đó là tấm gương sáng 
để con cháu mình noi theo.  Và 
chim Quốc thường được mọi 
người nhắc đến bằng một cái tên 
rất đẹp:  chim Ðỗ Quyên. 
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Chú Thích 
 
Mồ côi:  orphan Đùm bọc:  protect, take care of 

Thật thà:  honest Chăm chỉ:  hard working 

Tin cậy:  trust Quyết định:  decide 

Thất thường:  erratic Ích kỷ:  selfish 

Than trách:  complain Hao tốn:  costly 

Âm thầm:  silently Keo sơn:  close, tight (friendship) 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 
1. Khi trở nên giàu có, Nhân đối xử với Quắc ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Vợ Nhân đối xử với bạn của chồng mình ra sao? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Nhân lại chết? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Vì cả hai đều là học trò nghèo và mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên họ thương yêu, 
đùm bọc nhau lắm.  Từ “mồ côi” có nghĩa là: 

 Không còn anh em.  Không còn bố mẹ.  Không còn ông bà. 

 

2. Vì cả hai đều là học trò nghèo và mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên họ thương yêu, 
đùm bọc nhau lắm.  Từ “đùm bọc” có nghĩa là: 

 Bảo vệ và chăm sóc.  Đùa giỡn và nghịch 
phá. 

 Nuôi nấng và dạy dỗ. 

 

3. Năm ấy mất mùa đói kém, Nhân và Quắc phải mỗi người mỗi ngả để tự đi 
kiếm sống.  Từ “mất mùa” có nghĩa là: 

 Thu hoạch mùa được 
ít, thiếu ăn. 

 Thu hoạch mùa được 
nhiều, dư ăn. 

 Thu hoạch mùa vừa 
đủ ăn. 

 

4. Vợ Nhân vốn là người sống ích kỷ nên khi thấy chồng đưa bạn về, chị ta gọi 
chồng vào buồng và than trách...  Từ “ích kỷ” có nghĩa là: 

 Chỉ lo cho mình.  Lo cho người khác.  Lo cho gia đình. 

 

5. Quắc hiểu và không muốn gia đình Nhân đổ vỡ vì mình, nên Quắc âm thầm ra 
đi.  Từ “âm thầm” có nghĩa là: 

 Chỉ muốn bạn thân 
biết. 

 Không muốn người 
khác biết. 

 Muốn mọi người cùng 
biết. 

 

6. Ai ai cũng xem đó là tấm gương sáng để con cháu mình noi theo.  Từ “noi 
theo” có nghĩa là: 

 Bắt chước, học theo.  Đi theo.  Làm trái ngược lại. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Vi ca hai deu la hoc tro ngheo 
va mo coi cha me tu nho nen ho 
thuong yeu, dum boc nhau lam. 

 

Quac hieu va khong muon gia 
dinh Nhan do vo vi minh, nen 
Quac am tham ra di. 

 

Nhan buon khoc may ngay roi 
cuoi cung Nhan quyet dinh lai 
di tim ban. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Năm ấy mất mùa đói khém, Nhân và Quắc phải 
mỡi người mỗi ngả để tự đi kiếm sốn.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 

 

Chúng mình đã côi nhau như anh em ruột thịc 
thì lúc no lúc đói đều cằn phải có nhau.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 
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Tập Làm Văn – Ở Đâu? 

Muốn thêm chi tiết về nơi chốn chúng ta phải chú ý đến các giới từ như: 

ở, trên, dưới, trong, ngoài, cạnh, trước, sau, tại, v.v.. 

Ví dụ:  

Bố thích uống trà và đọc báo. 

Chúng ta tự hỏi: 

Bố thích uống trà và đọc báo ở đâu? 

Chúng ta có thể trả lời câu hỏi trên như sau (chú ý tới những giới từ): 

ở ở công ty cạnh cạnh hồ cá 

trên trên lầu trước trước nhà 

dưới dưới bếp sau sau vườn 

trong trong phòng khách tại tại phi trường 

ngoài ngoài sân ... ... 

Trong trường hợp này chúng ta chọn:  “trong phòng khách”. 

Ráp lại chúng ta sẽ có câu như sau: 

Bố thích uống trà và đọc báo trong phòng khách. 

Chúng ta có thể dùng giới từ “ở” chung với các giới từ chỉ nơi trốn như:  ở trên, ở 
dưới, ở trong, ở ngoài, ở cạnh, ở trước, ở sau, ở tại, v.v..  
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?) 
(Cho các em thêm chi tiết về nơi chốn vào những câu sau.) 
 
1. Mai dạy bé Vy làm toán cộng. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Mẹ và chị Nguyệt đi gửi thư cho bà. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Bố mua quyển sách cho Toàn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Lễ rủ Nghĩa đi đá banh. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Con gà bới đất tìm giun. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  


