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Bài 18: anh, ênh, inh 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p +c 

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh    

ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

  

anh 
 

anh banh canh chanh danh ganh nanh 

ánh bánh cánh đánh gánh lánh mánh 

ành cành dành đành hành lành mành 

ảnh bảnh cảnh chảnh lảnh mảnh khảnh 

ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh   

ạnh cạnh chạnh hạnh lạnh mạnh nạnh 
 

ênh 
 

ênh bênh kênh khênh lênh mênh tênh 

ềnh bềnh dềnh   đềnh kềnh lềnh tềnh 

ểnh chểnh dểnh khểnh vểnh   

ễnh đễnh tễnh     

ệnh bệnh lệnh mệnh khệnh   
  

inh 
 

inh binh dinh đinh kinh linh minh 

ính bính chính đính kính lính sính 

ình bình đình hình lình mình sình 

ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh khỉnh rỉnh tỉnh 

ĩnh chĩnh lĩnh tĩnh vĩnh   

ịnh bịnh định lịnh nịnh tịnh thịnh 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chanh. 

Vắt một ít chanh. 

Anh Thành vắt một ít chanh. 

Anh Thành vắt một ít chanh tươi vào tô 

phở. 
 

Hành. 

Hành phi. 

Ăn bánh cuốn với hành phi. 

Bác Linh rất thích ăn bánh cuốn với hành 

phi. 
  

Khám bệnh. 

Bác sĩ khám bệnh. 

Minh đến văn phòng bác sĩ để khám bệnh. 
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Lênh đênh. 

Trôi lênh đênh. 

Chiếc thuyền con trôi lênh đênh. 

Chiếc thuyền con trôi lênh đênh trên biển 

cả.   

Đinh. 

Đóng đinh. 

Thầy Khanh đóng đinh. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để treo 

tấm lịch.  

Bình hoa. 

Bình hoa tươi mới cắm. 

Mẹ đặt bình hoa tươi mới cắm lên bàn thờ. 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-18 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Anh Thanh văt môt it chanh 

tươi vao tô phơ. 

 

Bac Linh rât thich ăn banh 

cuôn vơi hanh phi. 

  

Minh đên văn phong bac si 

đê kham bênh. 

  

Chiêc thuyên con trôi lênh 

đênh trên biên ca. 

 

Thây Khanh đong đinh vao 

tương đê treo tâm lich. 

 

Me đăt binh hoa tươi mơi 

căm lên ban thơ. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

lên 

   đứng lên 

   lên lầu 

   lên xe 

nơi 

   nơi chốn 

   nơi nào? 

   nơi đó 

   khắp nơi 

   nơi yên tĩnh 

thế 

   thế nên 

   thế là 

lời 

   lời nói 

   lời khen 

   trả lời 

   nghe lời 

   nhận lời 

hai 

   hai hàng 

   hai họ 

   hai bên 

   hai thế hệ 

go up, get on 

   stand up 

   go upstairs 

   get on the   

place, location 

   place 

   where? 

   that place 

   everywhere 

   quiet place 

thus, therefore  

   therefore 

   so 

word 

   spoken word 

   praises 

   reply, answer 

   obey 

   accept 

two 

   two rows 

   two families (bride’s and groom’s) 

   both sides 

   two generations 

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Khi thầy vào lớp, tất cả học sinh đứng lên chào thầy. 

___________________________________________________________________________ 

2. Cô ấy đang tìm nơi yên tĩnh để học bài. 

___________________________________________________________________________ 

3. Lễ rất ngoan thế nên mọi người thương đều thường Lễ. 

___________________________________________________________________________ 

4. Việt nghe lời mẹ cố gắng học thật giỏi. 

___________________________________________________________________________ 

5. Hai anh em Quân được đi chơi nhiều nơi. 

___________________________________________________________________________ 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cũng 

cả 

 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

đó 

 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

họ 

hai 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

lên 

lời 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 

nay 

nó 

nơi 

 

 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

những 

như 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

tại 

 

thích 

thì 

thế 

 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

vì 
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 
 

Nơi Chốn Places 

trường hoc 

sân chơi 

công viên 

thư viện 

bưu điện 

bệnh viện 

phi trường 

ga 

   ga xe lửa 

nhà hàng 

nhà băng, ngân hàng 

siêu thị 

tiệm 

   tiệm bánh 

   tiệm đồ chơi 

nhà thờ 

chùa 

sở thú 

trạm xăng 

ở 

tại 

trong 

ngoài 

trên 

dưới 

giữa 

sau 

trước 

bên cạnh 

gần 

đối diện 

school 

playground 

park 

library 

post office 

hospital 

airport 

station 

   train station 

restaurant 

bank 

supermarket 

store 

   bakery 

   toy store 

church 

pagoda, budhist temple 

zoo 

gas station 

at (lived at) 

at 

inside 

outside 

on 

below 

between 

behind 

in front 

next to, beside  

near 

opposite 
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Ngữ Vựng 

bệnh viện, bưu điện, công viên, nhà thờ, siêu thị,  

thư viện, tiệm bánh, tiệm đồ chơi, trường học 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Trong tuần qua, em đã đi những nơi nào? 

___________________________________________________________________________ 

2. Nơi nào xa nhất? 

___________________________________________________________________________ 

3. Ai chở em tới đó? 

___________________________________________________________________________ 

4. Em đà làm gì ở đó? 

___________________________________________________________________________ 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Nơi bán thịt, cá, rau và trái cây. 

_____ 2. Nơi chữa bệnh cho bệnh nhân. 

_____ 3. Nơi máy bay bay lên và đáp xuống. 

_____ 4. Nơi mọi người gửi tiền vào. 

_____ 5. Nơi nuôi nhiều thú vật. 

A. Bệnh viện 

B. Sở thú 

C. Nhà băng 

D. Phi trường 

E. Siêu thị 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em điền vào chỗ trống với những từ sau đây.) 

 

bưu điện, nhà hàng, nhà thờ, thư viện, trường học 
 

1. Mẹ chở Nhân tới ___________ để mượn sách. 

2. Chúa Nhật gia đình Lễ tới ___________ để tham dự thánh lễ. 

3.  Mỗi ngày Nghĩa đón xe buýt để tới  ___________. 

4. Bố chở Trí ra ___________ để gửi thư cho bà. 

5. Cuối tuần bố mẹ chở Tín đi ăn ở ___________. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Bố tới ga xe lửa để đón ông bà. 

 
□ □ 

2. Mẹ mua bánh sinh nhật ở nhà băng. 

 
□ □ 

3. Em đến thư viện để mượn sách. 

 
□ □ 

4. Mẹ mua rau và trái cây ở siêu thị. 

 
□ □ 

5. Bác sĩ làm việc tại bưu điện. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Vy hỏi đường Khang…  

Vy: Khang ơi, làm ơn giúp mình được 

không?  
 Khang, can you please help me? 

Khang: Được thôi, bạn muốn mình giúp gì cho 

bạn? 

 Yes. What can I help you with? 

Vy: Làm ơn chỉ cho mình đường đến bưu điện. 

 Please show me the way to the post office. 

Khang: Bạn đi thẳng về phía trước. Sau  ba cái đèn đỏ, bạn sẽ thấy trạm xăng Exxon. Bạn 

quẹo phải. Khoảng hai trăm mét, bưu điện ở bên phía bên phải. 

 You go straight ahead. After three red lights, you will see an Exxon gas station. 

You turn right. About two hundred meters, the post office is on your right. 

Vy: Từ đó tới nhà thờ thì đi hướng nào? 

 Which direction should I go from there to the church? 

Khang: Khi ra khỏi bưu điện, bạn quẹo trái. Tới Beltline thì quẹo trái lần nữa. Đi khoảng 

năm trăm mét, nhà thờ ở bên trái. 

 When leaving the post office, you turn left. Coming to Beltline turn left again. Go 

about five hundred meters. The church is on your left. 

Vy: Mình hiểu rồi. Cám ơn bạn nhiều nhé. 

 I understand. Thank you very much. 

Khang: Không có chi. 

 You’re welcome. 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Đầu tiên Vy hỏi đường để tới nơi nào? 

___________________________________________________________________________ 

2. Để tới chỗ đó, Vy phải đi qua mấy cái đèn đỏ? 

___________________________________________________________________________ 

3. Bưu điện ở phía bên nào? 

___________________________________________________________________________ 

4. Sau đó Vy muốn đến đâu? 

___________________________________________________________________________ 

5. Chỗ đó ở trên đường nào? 

___________________________________________________________________________ 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nhà hàng Kim long ở bên cạnh tiệm bánh Lan Hương. 

Ga xe lửa ở đối diện công viên. 

Chùa Liên Hoa ở trên đường Continental. 

Thư viện ở gần trường học. 

Bưu điện ở sau nhà em. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Đâu Rồi? 
 

  
 

“Đâu mất rồi?” chú gấu nâu nhỏ tự 

hỏi. 

 

“Mẹ của tôi đâu rồi?” 

 

  
 

“Bố của tôi đâu rồi?” 

 

“Nhà của tôi đâu rồi?” 
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“Giường của tôi đâu rồi?” 

 

“Hũ mật của tôi đâu rồi?” 

  
 

“Tôi ở đâu thế này?” 

 

“Tôi bị lạc.  Các bạn có thể giúp tôi 

được không?” 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Ai là nhân vật chính trong truyện? 

a. Con gấu nâu. 

b. Con thỏ. 

c. Hai con chim. 

2. Chuyện gì xảy ra cho con gấu nâu? 

a. Gấu bị lạc. 

b. Gấu bị mất giường. 

c. Gấu đi tìm mẹ. 

3. Cuối cùng gấu đã làm gì? 

a. Gấu bỏ chạy. 

b. Gấu khóc. 

c. Gấu tìm sự giúp đỡ. 

4. Gấu hỏi ai giúp đỡ mình? 

a. Con bướm và con sóc. 

b. Con chim và con rắn. 

c. Con gà và con nai. 

5. Nếu bị lạc, em nên làm gì? 

a. Đứng một chỗ. 

b. Khóc. 

c. Tìm cảnh sát. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 


